
Zeventien werken in de kerk van Beets
 

Boudewijn Payens [Nijmegen, 1951] 
Als schilder vind ik inspiratie op de plekken waar ik verblijf. 
Mijn boot heeft sinds enkele jaren een vaste ligplaats aan de Korsloot bij het IJsselmeer. 
Het haventje biedt uitzicht op weilanden met vogels. De indrukwekkende luchten zijn geen dag 
hetzelfde. Ik prijs me gelukkig met zoveel monumentale natuur om me heen. 
De landschappelijke werken die in Schardam zijn ontstaan, hangen rechts in de Beetser kerk op 
de noordelijke wand.
 
Een andere belangrijke plek voor mij is mijn atelier op het Roeterseiland in Amsterdam. 
Dat is een stedelijke omgeving. Af en toen is er dan ook een glimp, een luchtspiegeling, te zien 
van een gebouw. 
Links, op de zuidelijke wand, hangen nog vijf andere landschappelijke werken. 
Die zijn ontstaan in Bérismenil, in de Ardennen, waar ik ook veel gewerkt heb.
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